
Zondag 28 april – Vredebergkerk – 10.00 uur  
 

Voorganger: ds. Martine Nijveld  
Organist: Jack Blok 
 
Muziek  
 
Welkom en mededelingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen  
 
Zingen (staande): lied 216, vers 1 t/m 3 – ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 
Bemoediging: 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger: Die alles laat zingen, mensen en dingen, 
ALLEN:  BIJ WIE DE BRON VAN LEVEN IS. 
 
Groet: 
Voorganger: Vriendschap en vrede van God,  
   voor jou en u en jullie –  

voor iedereen en al wat leeft! 
GEMEENTE: AMEN.    -  daarna gaat de gemeente zitten  - 
 
Zingen: lied 299 j, vers 1 en 2 – ‘Om de mensen en de dieren’ 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: lied 655, vers 1 t/m 3 – ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
 
Moment met de kinderen  
 
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (= ons vaste kinderlied) 
- de kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst      
 
Lezing: 1 Samuel 17 (verteld en gelezen) – ‘David en Goliat’ 

Zingen: lied 420 (3x) – ‘Groot is de wereld’ 

Overdenking  
 
Muziekmoment  
 
Zingen: lied 150 c, vers 1 t/m 3 – ‘Wij spannen de snaren’ 
 
Mededelingen en collecte (nl. mededeling aangaande collectedoelen; collecteren bij uitgang en digitaal) 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
waarbij wij telkens zingen: ‘God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja!’ (368 f) 
 
We sluiten onze gebeden af met het ‘Onze Vader’ (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag 
het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 



Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 
De oppaskinderen worden opgehaald en zijn erbij bij de zegen 
 
Slotlied (staande): lied 905, vers 1 en 4 – ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
 
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 
 
Muziek  
 
En dan is er koffie en thee – ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten! 


